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Çağrı: Leeds-londra faşizme karşı savaş birliği yürüyüşüne katılalım 


Haydi canlı, yığınsal, gelecek eylemlerimize ışık tutacak bir genel kurul için ileri! 
Haydi anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğinin göstergesi olacak militan bir genel kurul için ileri! 


Federasyonumuz yoğun bir çalışma dönemini daha geride bıraktı. Önümüzdeki genel kurul bir yılın çalışmalarının dökümünün, değerlendirilmesinin yapılacağı, önümüzde duran can alıcı görevlerin, eylemlerin, ülkemizde yükselen faşizme karşı savaşıma nasıl daha militanca katılacağımızın tartışılacağı, yeni yönetim organlarının seçileceği yığınsal bir forum olacaktır. 

Şubat ayının ilk haftasında İTÖF çatısı altında birleşen üniversite dernekleri 16. genel kurula katılacak delegelerini seçmek ve genel kurula sunulacak önerilerini, karar tasarılarını sap- 


. DURUM. 
İngiltere'de 
Türkiyeli Öğrenci Hareketinin açılımı 


İTOÖF yıllardır ilkeli, disiplinli, gençliğin ateşine yaraşır bir ataklıkla çalışıyor ve ilerliyor. Bu çalışmasıyla yurt içinde ve dışında saygınlık kazandı. Avrupa'da, “yolumuz işçi sınıfının yoludur" diyen Türkiyeli öğrencilerin kalesi oldu. İTÖF faşist tırmanışa ve emperyalizme karşı emekçi halkımı- 


“zın yürüttüğü çetin savaşa 


kendi gücü ölçüsünde omuz vermekten bir an geri durmadı. Ve İTÖF'lülerin özverili savaş birliği, köklü bir gelenek oldu. 

Kuşkusuz İTÖF'ün eksiği, yanlışı da vardır. Ama dönüp geriye baktığımızda bunlar elbirliğivle düzeltilecek küçük ayrıntılar olarak gözüküyor. Asıl damgayı basan ise örgütümüzün başarıları, ilerlemesi oluyor. İşte bunun altında yatan, İTÖF' ün demokratik yığın örgütü anlayışının doğruluğudur. 

İTÖF tüm demokratik görüşlü öğrencilerin anti- faşist, anti-emperyalist bir temelde yükselen savaşım birliğidir. Öğrenci olarak somut sorunlarımız, Türkiyeli genç yurttaşlar olarak somut demokratik görevlerimiz halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluklar vardır. 
İTÖF bu ikisini birleştirir. 

Kimileri demokratik yıgin örgütünü her kafadan bir ses çıkan bir karmaşa olarak anlıyorlar. Bu yolla tırmanan faşizme karşı verilen savaşımı pasifize etmeyi, öğrenci hareketini işçi sınıfımızın yolundan ayırmayı amaçlıyorlar. Bir demokratik yığın örgütünün başarısı, temsil ettiği yığını ne ölçüde demokratik savaşıma sokabildiği, işçi sınıfımızın savaşımıyla ne ölçüde uyum 


Arkası 4. sayfada Ö.Genclik 


tamak üzere İTÖF tüzüğü gereğince dernek genel kurullarını topluyorlar. İTÖF yönetim kurulu üyeleri Glasgow'dan Brighton'a kadar taşra illerini dolaşarak derneklerin hazırlık çalışmalarına katılıyorlar ve genel kurul duyurusunu İngiltere' nin dört bir köşesine götürüyorlar. İTÖF'ün ilkeli çalışması, ulkemizde tırmanan faşizme karşı yürüttüğü ödünsüz, amansız savaşım İngiltere'de öğrenci kitlesine güven veriyor. Son aylarda peşpeşe kurulan, İTÖF'e girme kararı alan dernekler İTÖF'ün önümüzdeki dönem çok daha geniş bir öğrenci yığınını kucaklayacağını gösteriyor. 
Federasyonumuz o bugünkü düzeyine varırken çeşitli aşamalardan, niteliksel sıçramalardan geçti. 1961 yılında kurulan İTÖF'e ilk üç sene gerici görüşler egemen oldu. Bu yıllarda İTÖF, genel kurullarını zorlukla toplayabilen, hiçbir eylem yapmayan pasif bir örgüttü. 
1965 yılında Birmingham ve 
Londra Türk Öğrenci derneklerinin katılımıyla genişleyen İTÖF'de ilerici fikirler yaygınlık kazanmaya başladı ve 1967' de örgüt yönetimi ilerici öğrencilerin eline geçti. Bu niteliksel aşamayla İTÖF'ün yıllık yayın organı TUĞ (1965-69) 2. sayısın- dan sonra. anti-emperyalist bir içerik kazandı. 1972 aralığında yapılan 10. genel kurul İTÖF'ün devrimci (o çizgisini belirleyen, örgütlenme düzeyini yükselten 


Birmingham'da 


yeni bir aşama oldu. TUĞ dergisinin Oo yerini alan aylık “BÜLTEN"'ler aynı yıl içinde yayımlanmaya başladı. 12. genel kuruldan sonra şubat 1975'de "Bülten" yerine yayına başlayan "Öğrenci Gençlik" gazetesi ise yaygın olarak okunuyor. 
Aralık 1975'de 13. olağan genel kurula (City Üniversitesi, 


Londra) (o saldırı düzenleyen Maocu bozkurtlar giderek İTÖF'den, İngiltere'deki Tür- 


kiyeli öğrenci yığınından soyutlandılar. 

İTÖF'ü içerden yıkamayacaklarını anlayınca 14. genel kurula (Aralık 1976, Londra, 


Imperial College) Avrupa'dan topladıkları "adamlarıyla" bir "baskın" vermeye çalıştılar. 


Ama onların dışardan bu saldırısı İTÖF'lü devrimcilerin daha da sıkı kenetlenmelerini getirdi. 
Maocu saldırılara karşı savaştan İTÖF daha güçlü, Maocular ise daha soyutlanmış olarak çıktılar. 
Saldırı püskürtüldü, ama savaşım bitmedi. Bir kez Maoculuk halkımızın yürüttüğü anti-faşist, anti-emperyalist savaşıma düşman, emperyalizme, faşizme yandaş olduğu için savaşımız sürecektir. Bununla bağlı olarak, Avrupa'daki Türkiyeli öğrenci hareketinin birliği önünde duran Maoculuk engelini aşmak da İTOÖF'lü devrimciler için somut bir savaş odağıdır. Genel kurulumuz bu savaşımıza ışık tutacaktır. 

Öte yanda bugün İTÖF'e 


İTÖF-BTÖD semineri 


Birmingham TÖF ve İTÖF, 5 
şubatta "Faşizmin Kaynağı ve Türkiye'de Faşizm Tehlikesi" adlı bir seminer düzenlediler. 
Yurdumuzda devrim uğru- na toprağa düşen şehitlerin anısına saygı duruşuyla başlayan seminer çok canlı ve tartışmalı geçti. BTÖD ve İTÖF'ten birer temsilci konuşarak, faşizmin kaynağında finans-kapitalin yattığını, anti-faşist savaşımın, anti- tekelci ve anti-emperyalist savasimdan ayrılmayacağını söyledi- 


ler. Seminerle vurgulanan bir diğer önemli nokta, faşizmi ancak tüm anti-faşist güçlerin savaş birliği, halkın örgütlü gücünün ezeceği oldu. 

Seminer bütününde Öğrenci Birliği'nin kantininde tartışmaya devam eden BTÖD ve İTÖF üyeleri, bu arada binaya girmek isteyen Abdülkadir ve Alparslan adlı iki faşisti de kovdular, seminerlerin boş lâf ebeliği değil, kararlı bir anti-faşist tutumun parçası olduğunu gösterdiler. 


İTÖF'TÜ ME Leeds anti- -faş ist SATAN 


YASAN 
IT 


İTÖF 15. Olağan Genel Kurulu'ndan bir görünüş düşen en önemli görev, İngil- 


tere'deki MHP'li faşist itlerin son aylarda duyulmaya başlayan seslerini kısmak, kesmektir. İngiltere'deki ilerici işçilerimizin, aydınlarımızın, bu arada 


İTÖF'ün amansız savaşımıyla MHP'li faşistler bugüne değin seslerini oçıkartamadılar. Ama 


ülkemizde hızla ilerleyen faşist tırmanıştan güç alarak kıpırdanmaya başlıyorlar. Buna karşı, faşistlerin İngiltere'de örgütlenmelerine izin vermeyecegimizi ödünsüz koyan bir kararlılıkla, anti-faşist eylemlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Aynı süreçte, tüm ilerici, demokrat 


İTÖF 16. Genel Kurulu'na doğru 


öğrencilerin İTÖF çatısı altında, anti-faşist bir temelde militan, savaşkan birliğini daha da güçlendireceğiz. Genel kurulumuz bu birliğin en somut bir göstergesi olacak, anti-faşist savaşımızı daha da ilerletecektir. 
Tüm bu görevlerin yanısıra bir de somut, burs, okul ücreti, yurt gibi sorunlarımız var. İTÖF' un sürekli bir çalışma alanı olan bu sorunlara yönelik önümüzdeki dönem görevlerimiz de genel kurulda aydınlanacaktır. 
Örneğin El Kitabı'nı daha eksiksiz, yeni sorunlarımıza çözüm getirici bir içerikle yeniden bas-Arkası 3. sayfada 


Faşizme karşı 


savaş komiteleri 


eylemlerini sürdürüyor 


Avrupa'da örgütlenen faşistlerin yeni hedeflerinin İngiltere olduğu, geçen ay Almanya'da toplanan Demokratik Ülkü Ocakları Federasyonu'na bu amaçla İngiltere'den delegelerin katıldığı biliniyor. Faşistlerin Birmingham'da bir sinema önün- 


de topluca bildiri dağıtmaları, 


Leeds'de faşistlerin saldırısı 


ile ilgili mahkemeye diğer şehirlerden faşistlerin toplanıp 


gelmeleri, gösteriyor. 


MHP'li itlerin güç denemesinde bulunduklarını 


Türkiye'den Batı Avrupa'ya uzanan faşist zincirin yeni halkasının İngiltere'de oluşturulma çabası, Avrupa'daki faşist yayılışın doğal mantığıdır. Ancak, İngiltere'nin dört bir köşesinde kurulan faşizme karşı savaş komiteleri yığınsal eylemlerle faşistlere İngiltere'de örgütlenme şansı tanımayacaklar- 


dır. 


Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi'ne üye olan komiteler şimdi 12 Mart'ta yapılacak "Leeds-Londra Faşizme Karşı Savaş" yürüyüşüne hazırlanıyorlar. Manchester' deki komite, yürüyüşü, İngiliz kamuoyuna duyuran İngilizce bir bildiri yayınladı. Doğu Midlands'da da Nottingham TÖD, Leicester TÖD, Loughborough TÖD, East Midlands Türkiyeli İlericiler Birliği’ nin katılımıyla kurulan komite çıkarttığı 


kuruluş bildirisinde 


"Seçimlerden önce halkımıza bir dizi 


vaatlerde bulunarak oy toplayan CHP'nin oluşturduğu hükümet gittikçe geri adımlar atarak iyice sağa kaydı. Gerçekte 


emperyalizmin, işbirlikçi 


burjuvazinin bütün 


istemlerini 


kusursuz yerine getirerek halkımıza çoktan sırtını döndü" 


denerek, 


“faşizmi ezmenin tek yolunun ilkeli bir savaş birliği" 


olduğu vurgulanmakta ve tüm yurtseverler 12 Mart Leeds-Londra yürüyüşüne yığınsal olarak katılmaya çağrılmaktadır. 


Sağ sosyal demokrasi faşizme karşı mıdır ? 


"Öğrenci Gençlik” okurları geçen sayımızda yer alan Manchester Türk Öğrenci Derne-Bi'nin başını tuttuğu sağ sosyal demokratların 'demokratlıklarının iç yüzünü teşhir eden MTÖD genel kurulu ile ilgili haberi hatırlayacaklardır. İngiltere'nin dört bir yanından gelen İTÖF'lü (o yurtseverleri genel kurula sokmamaya o çalışan MHDB'li (Manchester Halkçı-Devrimci Birliği) sosyal-demokrat bu grup, faşistlerle "uygar, özgür ve demokratik ilişkiler" kurmaya ise özen gösteriyor. 
CHP'nin hükümetteki sağ sosyal demokrat kanadının faşistlerle uzlaşma politikasını Ingiltere'deki Türkiyeli öğrenci hareketinde MHDB yürütüyor. Sağ sosyal demokrasinin genel niteliği MHDB' nin yayını Demokratik Sol dergi- 
“sinde berraklaşıyor. Bu örgütün Türkiyeli öğrenci hareketinin faşizme karşı mücadelesini kırmayı amaçlayan bölücü girişimleri ve Manchester'de güttüğü pasifizm politikası sağ sosyal demokrasinin genel tarihsel görevine ışık tutucu küçük örnekler sergiliyor. 


Demokratik Sol dergisinin ocak-şubat sayısında "Faşizm kuramları dünü bugünü" başlıgıyla Demirel'in "dün dündü, bugün bugündür“ demagojisi ve Ecevit'in çok rağbet ettiği "“Bilinmezcilik" felsefesinin yöntemleriyle yazılmış bir yazı yer alıyor. Yazının amacı çok "bilimsel", anlaşılması zor, entellektüel bir karmaşayla okuyucu- nun kafasını karıştırmak. Faşizmin bir olgu değil, belki de bir tarihçinin, sosyologun "'kafasından çıkmış” bir fikir, tartışılmaya açık bir "hipotez" olabileceği düşüncesini yaratmak olduğu anlaşılıyor. Faşizm sözcüğünün yazıda sürekli tırnak içine alınışı yazarın "usta" bir psikolog olduğunu gösteriyor. 
Fakat yazar 'Bu anlam karga- 


Sağ sosyal demokrasinin faşistlerle uzlaşma politikası 


sağ sosyal demokrasinin tarihsel yüzünü ortaya koydu. 
Faşizm finans-kapitalin en gerici, en şoven unsurlarının 


açık ve kanlı diktatörlüğüdür. 


a T 


MTÖD Genel Kurulu sağ sosyal demokrasinin gerçek yüzünü orlaya koydu. 


şasının nedeni, bu değişik dün- ya görüşlerinin; faşizmi, kendi algıladıkları biçimde, kendi varsayımlarından yola o çıkarak tanımlamaları ve kendi varmak istedikleri amaçlarında "faşizm" kavramını bir araç olarak kullanmak istemeleridir" diyerek kendi amacını ele veriyor. 


Sağ sosyal demokratlar için yineleyelim: "Faşizm finans- 


kapitalin en gerici, en şoven 


unsurlarının açık ve kanlı diktatörlüğüdür". Bu tanımlama, işçi sınıfının savaş yolundan ilerleyen güçlerin amacını açıkça belirliyor. Amaç, emekçi, işçi yığınlarını iliğine kadar sömüren finans-oligarşisini yok etmek, 


finans-kapitalin beslemesi faşist canavarların başını ezmektir. 


Sağ sosyal demokratın faşizm olgusunu "Bilinmezciliğin" arkasına gizlemedeki, faşizmi finans-oligarşisinden ayırmadaki ve faşizmi sosyo psikolojik bireysel öznel (sübjektif) faktörlerde aramaktaki amacı açıktır. 
Bu, emekçilerin üç beş kuruş küçük tasarrufunu halk sektö- 


rüyle peşkeş çektiği finansoligarşisinin savunması, Koçların,  Narinlerin, Sabancıların. 


kanlı faşist terörden aklanmasıdır. Sağ sosyal demokratın finans-oligarşisini temize çıkarmak için nasil sosyo-psikolojik entellektüel yazı denemelerinde 


bulunduğunu "Demokratik Sol" dergisini okuyarak görüyoruz. 
(“Demokratik Sol". Ocak-şubat. 
s:d) 

Öyleyse faşizmle mücadele etmek boşunadır. Yapılacak şey yalnızlık çeken faşistlerle arkadaşlık etmektir. Bu mantık MH DB 'lilerce günlük yaşamda ve faşistleri genel kurullarında ağırlayarak gerçekleştiriliyor. Ecevit de Türkeş'le aynı uzlaşma arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor olsa 


gerek! 
Demokrasi savaşçıları ise. 
faşizmi finans-kapitalden, em- 


peryalizmden ayrı tutmuyor. Fa- 


şizmi, ancak tekelleri yok ederek, emperyalizmi defederek eze- 


bileceklerini biliyorlar. 


Faşizme karşı verilen savaşım İngiltere'de de günceldir. 
Faşistlerin devrimci öğrencilere karşı giriştikleri bir saldırının Leeds'deki davasına katılan bir grup komando karşılarında yıgınsal bir öğrenci hareketi gördüler. Faşistler, güç denemesi yapıyorlar. İTÖF'ün örgütlü, yığınsal çıkışları onları yıldırıyor. İngiltere'nin dört bir yanında oluşturulan "Faşizme Karşı Savaş Komiteleri"' savaşın başını çekiyor. 
İTÖF'lü öğrenciler de bu komitelerde aktif yer alıyorlar. 


Manchesterli yurtsever öğrencilerin Faşizme Karşı Savaş Komitesi'nin oluşturulması için MüÜTÖD'e yaptığı çağrıya sağ sosyal demokratların verdiği yanıt olumsuz oldu. Yönetim kurulu yanıtında "MÜTÖD'ün faşizme karşı uğraşla (italik biz- den) görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş ve sorumlu kılınmış kurulları” olduğunu iddia ediyor. 
Kalabalık ve nitelikli bir öğrenci kitlesinin bulunduğu Manchester'de 1895 poundluk 
dernek bilançosunun 50 
poundunu siyasal eylemlere harcayan sağ sosyal demokratların bu sorumlu kurulları, kendi mantıkları gereğince, fasulye pilav gecelerinde yalnızlık çeken faşistleri eğlendirerek mi faşizmle savaş veriyorlar? Yazının devamında bu "faşizme karşı savaşan MÜTÖD içindeki özgür düşünme ve uygar tartışma ortamında sürekli gündemde tutulacak ve gerekirse MüÜTÖD'ün olanakları zorlanarak yapılacaktır " sözüyle açıklanıyor. 


Faşizme karşı verilen savaşım emperyalizme karşı verilen savaşımdan ayrılmaz. Hedefi yerli işbirlikçi tekelci sermayenin egemenliğinin yıkılmasıdır. Bunun yolu örgütlü yığın hareketlerinden geçer. Faşistler söz- den anlamaz! Faşizm ancak savaşımla kahredilir! 


Manchester Halkçı Devrimciler Birliği Kongresi yapıldı 


Manchester Halkçı Devrimciler Birliği (MHDB) 1. olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurula Lancashire Türkiyeli İlericiler Birliği'nden ve aynı zamanda İTÖF bireysel üyesi arkadaşlar gözlemci olarak katıldılar. Genel kurulda Leeds mahkemesine gelen bir de faşist vardı. MHDB başkanı Ahmet Şatır konuşmasına başladığında, söz alan İTÖF üyesi arkadaşlar salonda bir faşistin bulunduğunu ve çıkarılması gerektiğini söylediler. Böylesi bir durumun açığa çıkmasından hoşlanmayan MHDB yöneticileri, "Genel kurul bizimdir, sorumluluğu da bize aittir' dediler. Bunun üzerine İTÖF'lü arkadaşlar, "Bu uyarı- yı yapmak devrimcilerin görevidir, biz görevimizi yapıyoruz" diye yanıtladılar. Gerçekten de ülkemizde faşist kırımların büyük boyutlar aldığı, sıkıyönetimin halkımızın üzerine iblisçesine yürüdüğü bir dönemde faşistlere karşı savaş can alıcı bir önem taşımaktadır. 

Faşistin salondan atılma: sını bir kenara bırakıp, konuşmaların sürmesini isteyen divan başkanlığı durumu göz ardı ediyordu. Ve Ahmet Şatır konuşmasına devam ediyor: "CHP' nin sağ eğilimleri dışlanmayarak hükümet desteklenmeli... faşizm 


arkadan çevrilmelidir", Gerçekten de faşizm çevtildi. Hem de arkadan değil, içten kuşatıldı. 
Halkçı devrimciler kendi genel 


kurullarında faşisti ortalarına almışlardı. 
Daha sonra "Manchesterli 


devrimciler” adına Osman Kavala, divan başkanlığına bir önerge yazdı. Özetle şunlar vardı: "Salonda Leeds eylemine katılmış, faşistlerin yanında saf tutmuş bir kişi vardır. Faşistin bulunduğu politik içerikli bir toplantıya katılamayız. Çıkarılmasını istiyoruz. Çıkarılmazsa toplantıyı terkedeceğiz" İmza atmaları için yazıyı konuklar arasında dolaştırmaya başladılar. İTÖF'lü arkadaşlar faşizme karşı savaşın imza ile yürütülemeyeceğini vurguladılar. Bir MHDB üyesi (Memiş Acar) usul hakkında söz isteyerek: "Aramızda bir faşistin olduğu söyleniyor. Biz bilmiyoruz. Soralım kimdir. Gerçekten Leeds eylemine katılmışsa salondan çıkarılsın" dedi. Divan başkani bağırıp çağırmaya başladı. Kimseye söz vermeyeceğini söyledi. Arkasından, "Ben bu toplantıya devam edeceğim. 
Bir tetkik heyeti kurulsun, bu durumu incelesin. Bu genel kurulu hazırlayanların belli bir 


görüşü vardır. Bu görüşte olma- 


yan herkes bu toplantıya gelip 


dinleyebilir" dedi. 

Faşistin salondan çıkarılması için toplanan imza kâğıdını “Manchesterli devrimciler" divan başkanına verdiler. Divan başkanlığı öneriyi kabul etmedi. 
Çaresiz kalan ''Manchesterli devrimciler”, bu kez "faşistin Leeds'e gitmemesi gerektiğine dair "özeleştiri '(!) beklediler. 
Önemle vurgulanması gereken bir nokta var. Kendilerine devrimci diyenler hiçbir zaman unutmamalıdır. Faşizme karşı savaşımda "imza" yöntemiyle, 


sağ sosyal demokratların kurmaya çalıştıkları "tetkik kuru- 


lu” arasında bir fark yoktur. 
Böyle yöntemler ancak dostları ürkütmemek gibi birşey olur. 
Faşistler ise dost değildir. İTÖF' lü arkadaşların kararlı tutumu 


faşisti salondan attırdı. Daha sonra, bu arkadaşlara neden imza atmadıklarını soran 


“Manchesterli devrimciler", herşeyden önce kendileri özeleştiri yapmalıdırlar. Biz onlara hatırlatmak istiyoruz. Bugün kendisine devrimciyim diyen hiç kimse 

ig vr ge 


bir faşistten özeleştiri istemez. 
Türkiye devrimci hareketine olan sorumluluklarını böylesine hiçe sayamaz. 

Öte yandan MHDB'nin şimdiye kadar yaptığı anti-faşist konuşmaların boş birer söz olduğu ortaya çıktı. Manchester'de 5ğrenim gören öğrenci arkadaşlar, İTÖF'lü devrimcilerin sorumlu tavrına sahip çıkmalı, MHDB' nin faşistlere göz kırpan yüzünü teşhir etmelidir. 


21 aralık 1978 gecesi Rainbow 
konser salonunda Londra İşçi Birliği ve İTÖF'ün ortaklaşa düzenledikleri halk gecesini gerek Londra'dan gerekse Londra dışından gelip salonu dolduran 1500 kişilik kitle ilgi ve coşkuyla izledi. 

Türkiye'de giderek artan faşizm tehlikesine, kitle kırımları- na ve sıkı. yönetimlere karşı yapılan her eylem büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle büyük sanatçı Cem Karaca'nın ve faşist katiller tarafından kurşunlanarak sakat bırakılan hocamız Server Tanilli'nin katıldığı bu gecenin önemi büyüktür. 

Londra İşçi Birliği başkanı, geceyi açarken yaptığı konuşma- da, sosyal demokrat ağırlıklı hükümetin ve genelde sosyal demokrasinin çıkmazını vurguladı ve sıkıyönetimin halka karşı olduğunu belirtti. Faşist tehlikenin ancak halkın örgütlü savaşımıyla sökülüp atılabileceği ve bu savaşımın ancak işçi sınıfı öncülüğünde başarıya ulaşabileceğini (o yineleyen LİB başkanının konuşması sık sık alkışlarla ve "Faşizmi ininde geberteceğiz", “Sıkıyönetime hayır" sloganlarıyla kesildi. 

Ardından, 1 Mayıs 1978 
filmini, o günü yaşarcasına büyük 


bir coşkuyla ve kıvançla izledik. mana gücünü nasıl gösterdi, bunu 


Gerici-faşist basının tüm yırtın- gördük. 
malarına rağmen 1 Mayıs alanını 


Cem Karaca Öğrencilerle sohbet toplantısında 


Şişli Siyasal Bilimler Yükdolduran yüzbinler, dosta düş- sek Okulu'nda dersini verdikten 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konuk olarak 

katılan 

| Doç. Dr. Server Tanilli 
bir konuşma yaptı 


sonra evine giderken Türkeş'in köpekleri tarafından kurşunlanan devrimci hocamız Server Tanilli, konuşmasında, faşizmin 


İTÖF 16. Genel Kurulu” na doğru 


Baş tarafı 1. sayfama 

mak ve dağıtma: genel kurulda hep birlikte tartışmamız gereken bir konudur. 

Hem anti-faşist, anti-emperyalist savaşımımızla hem somut sorunlarımızın çözümüyle bağlı olarak, uluslararası ve yerel öğrenci örgütleriyle dayanışmayı güçlendirmek de önümüzde duruyor. İTÖF'ün, Uluslararası Öğrenci Örgütü (IUS) ve Britan- ya Ulusal Öğrenci Birliği (NUS) ile, diğer yabancı örgütleriyle sıcak ilişkileri vardır. Bu ilişkileri pekiştirmek, hem Türkiye gençliğinin uluslararası planda yükselen sesine ses katmak, hem yerel sorunlar çerçevesinde kar- 


15. Genel Kurulumuz görkemli geçti 


deş öğrenci örgütleriyle ortak eylemlere girişmek. Genel kurulumuz için bir konu da budur. 

Ülkemiz kritik günler yaşıyor. Bu durumda, Türkiye gençliğinin kopmaz parçası olan ITÖF'ü de yeni görevler, yeni eylemler bekliyor. Bizler işte 
16. genel kurulumuza bu sorumlulukla, bu bilinçle, bu coşkuyla hazırlanıyoruz. 

Haydi canlı, yığınsal, gelecek eylemlerimize ışık tutacak bir genel kurul için ileri! 

Haydi anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğinin göstergesi olacak militan bir genel kurul için ileri! 


15. Genel Kurulumuzdan bir görünüş 


toplumsal özünü ve ona karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini özetledi. Faşist kurşunların kendisini mücadeleden ayırmaya yetmediğini, bundan sonra da daha bilenmiş olarak savaşımı sürdüreceğini söyleyerek “Devrimci hocamız" haykırışları arasında sözlerine son verdi. 

Son olarak, grubu Edirdahan'la birlikte Cem Karaca çıktı sahneye. Nâzım'dan, Brecht'ten uyarlamalar sundu. Toplumsal içerikleri ve söyleniş biçimi salondaki dinleyici kitlesinin büyük tezahuratına neden oldu. 

Programı sırasında Cem Karaca, Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin 
12 Martta düzenlediği "Leeds- 
Londra Faşizme Karşı Savaş Birliği" yürüyüşünü kitleye duyurarak, yürüyüş için bağış topladı. Cem Karaca, son olarak 
1 Mayıs marşını birlikte söylemek için İşçinin Sesi korosunu sahneye davet, etti. Marşın yarattığı coşkun havayla artık yerlerinde oturamayan işçi- öğrenci kitlesi de sahneye akın etti. Marş hepbir ağızdan söylendi. Cem Karaca sahneden indiğinde salon işçi savaşının savaş belgileriyle, 1 Mayıs belgileriyle çınlıyordu. 


“Emperyalizmin zayıf halkası” İran 


Emperyalist basın İran'a geniş yer veriyor, İran'daki gelişmeler dünyada sosyo ekonomik yapıda benzerlik gösteren bir dizi ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Türkiye bu ülkeler içinde ön sıralarda yer alıyor. 

Emperyalizmin ileri gelen sözcülerinden Washington Post gazetesinin yorumcusu Türkiye' de de yığınsal hareketler patlak verebilir diyerek korkusunu açığa vuruyor. Şah yığınsal hareketlerin gücüyle devrildi, ülkeden kaçtı. Yığınsal hareketler- den gözü korkanlar yalnızca Şah değildir, Türkiye'de de gerici-faşist basının İran olaylarına geniş yer verişi yerli işbirlikçi tekelci sermayedarların "İran'da silâhlı komünist ayaklanması" olarak nitelediği yığın hareketlerinden ne derece kaygılandığını gösteriyor. 

İran'da son altı ay içinde yüzeye çıkan, hızla gelişen, Şah'ın kanlı rejiminin önünde duramadığı yığın hareketlerinin kaynağı nedir? 

Şah, 1953 tarihinde ilerici başbakan Musaddık'ın bir CIA darbesiyle devrilmesi ile yeniden tahtına oturtulmuştu. Şah "'beyaz devrim" adını verdiği bir dizi reformlarla feodal ekonominin kalıntılarını yok ederek ülkede kapitalist gelişmenin önünü açıyordu. Tarımda kapitalizmin gelişmesine olanak sağlamak için büyük toprak sahiplerinden yana bir politika izlendi, bunlara mali ve teknik yönden yardım edildi. Emperyalizmin İran'a petrol kaynaklarını sömürmek üzere getirdiği sermaye ülke ekonomisinde yerli işbirlikçi tekelci sermayenin egemenliğini sağladı. 
İran halkına böylece emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri çifte boyunduruk taktılar. Emperyalizmin sömürdüğü benzeri 


DURUM. 


Baş tarafı 1. sayfada 


sağladığıyla belirlenir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için de belli bir örgüt disiplini gerekir. "'Demokratik" yığın örgütünü disiplinsiz, başı bozuk bir örgüt olarak anlamak, bu nedenle gerçekte demokratik savaşımı sulandırmak olur. 

İTÖF'ün örgüt disiplini vardır. Ama aynı zamanda iç işleyişiyle sonuna dek de demokratiktir. 

İTÖF'ün her yöreden gelen temsilcilerden oluşan geniş kadrolu (20 kişi) genel yönetim kurulu aylık düzen- li toplantılarıyla federasyon çalışmalarına yön vermekte, tabanın yönetime aktif olarak katılmasını sağlamaktadır. 

İTÖF'ün en yüksek organı, genel kurulu, 18 şubat günü toplanıyor. Genel kurulda yoğun bir çalışma yılının raporu okunacak, tartışılacak, önümüzdeki yıln eylem programıyla ilgili öneriler ve karar tasarıları sunulacak. Yaşamsal bir savaşıma hazırlandığımız bir yılın başındayız. 1979 yılında faşizmin başını ezmek üzere, üzerimize düşen görevi yerine getirelim: 'Öğrenci gençliğin anti-faşist savaşım birliğini pekiştirmek için ileri!" 

“Yolumuz işçi sınıfının savaş yolu" 

Yaşasın İTÖF 


Ö. Genclik 


İran'daki yığınsal çıkışlardan bir an 


ülkelerde de olduğu gibi halkın çift kat sömürülmesi İran halkını savaşıma zorladı. 

İran halkı artık eskisi gibi yönetilmek istemiyordu, tekelci sermayedarlar da artık çaresizdi, eski baskı, işkence yöntemleri, SAVAK işlemez olmuştu. Milyonların toplandığı büyük kitle 
eylemleri yapıldı; savaşıma 15 
yıldır ülke dışında olan, ve büyük çoğunluğu Şii olan halkın dini lideri Hümeyni önderlik ediyor. Devrim psikolojisi içindeki halk canını hiçe sayarak mücadelesini sürdürüyor. Kitle eylemlerinin büyük Oo gücünü İran'daki bu hareket bütün dünyaya bir kez daha gösteriyor. 
Bugün Şah ülkeden çıkmış durumda. Emperyalizmin maşası Bahtiyar hükümeti istifasını verdi. Ordudaki yüksek rütbeli subaylar Şah taraftarı ama ordu toplumdan kopuk değil. Bir tarafta, Amerikan emperyalizminin ileri karakolu CENTO' nun güçlü bir devletini, büyük 


PNL TÖD kültür gecesi 


North London Polytechnic Türkiyeli öğrenci derneği TÖD) bir kültür gecesi düzenledi. Çok sayıda konuğun katıldığı geceye Türkiye'den bir film gösterisi ile başlandı. Daha sonra 
1 Mayıs 1978 filmi gösterildi. 
Gecenin sonunda da Kıbrıslı bir 


grup halk türküleri söyledi ve: 


geceye renk kattı. 


PNL TÖD başkanının yap- 


tığı açış konuşmasında şöyle deniyor: "North London Polytechnic Türkiyeli öğrenci derneği olarak geceyi düzenlemekten 


(PNL. 


amacımız Türkiye'de yaşayan insanların ağır yaşam koşullarını ve kültürünü sizlere özlü bir şekilde iletmektir. 

"Ülkemizde yaşayan insanların, özellikle Türkiye işçi sınıfının, ülkede yükselen faşizme, yıllardır süregelen sömürüye, eşitsizliğe son verecek savaşımını PNL TÖD olarak yürekten destekliyoruz. Türk ve Kürt emekçileri gün gelecek faşistlerin, gericilerin Kahramanmaraş'ta döktükleri kanın hesabını soracaktır." 


kârları, doğal Kaynakları kaybetme durumunda kalan emperyalizm, diğer tarafta ülkenin doğal kaynaklarının yerli ve yabancı şirketler tarafından yağma edilmesine, monarşiye karşı, ülkenin komşu devletlerle iyi 


geçinmesini var. 

İkilemin bu derece açık olduğu, emperyalizmi zayıf halkası İran'da devrimci atmosferin gelişmesine rağmen faşist tehlike de yaşayacaktır. Humeyni'nin İslam Curahuriysti ile yetinilecek olunursa ve hegemonya işçi ve emekçiler tarafından ele geçirilmezse durum tersine dönecektir. 

Bu konuda İran'ın ilerici partisi TUDEH'e önemli görevler düşmektedir. ) 


isteyen milyonlar 


İTÖF 
YÜRÜTME KURULU 
DERNEK GEZİLERİ 


İTöF 16. genel kurulu yaklaşırken, İTÖF yürütme kurulu bir gezi düzenleyerek bazı derneklerin yönetim kurullarıyla görüşmeler yapmıştır. 

Leeds, Birmingham, Strathciyde, Essex ve Sussex TÖF yönetim kurullarıyla toplanan İTÖF yürütme kurulu, derneklerin eylem programları ve genel kurul çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Federasyon içi ilişkilerin sürekli sıcak tutulması yönünde olumlu bir eylem olan bu tür toplantıların genel kurul sonrası da yer alması gezilerden çıkan sonuç oldu. 


Norwich'de film gösterisi 


1 şubat günü Norwich TÖD, 
Türkiye'deki son olayları East Anglia Üniversitesi'ndeki öğrencilere duyurmak amacıyla bir forum düzenledi. 

İlgiyle izlenen forumdan önce 1 Mayıs 1978 filmi, daha sonra konuşmalar ve tartışmalar yer aidı. Norwich'deki Türkiyeli öğrencilerin kollektif çalışması sonucu başarılı geçen foruma çeşitli ülkelerden 50 kadar öğrenci katıldı. 


Faşizme karşı 


Leeds-Londra yürüyüşüne katılalım! 


ESSEX-TÖD oybirliğiyle İTOF'e girme kararı aldı 


~at 


"Faşizme karşı savaş birliği belgisi çevresinde İngiltere'de Türkiyeli öğrenciler İTÖF çatısı altında örgütlenmeye devam ediyor. İTÖF'e katılan son dernek Essex TÖD'ün kurucu genel kurulu 5 şubat günü toplandı. 
Genel kurulun canlı havasından, burada alınan. kararlardan ve çalışma programının içeriğin- 


den, üyelerin elbirliğiyle yürüttükleri hazırlık çalışmalarının derneği sağlam bir temele oturttuğu anlaşılıyordu. İTÖF'e katılma kararı üyelerin oybirliğiyle alındı. Essex TÖD'ün yakın zamanda yürüteceği eylemler arasında Essex Üniversitesi'nde düzenlenen anti-emperyalist hafta- ya katılmak yer alıyor. 


İNGİLTERE'DE OGRENİM: Öğrenci arkadas! 
İTÖF el kitabı çıktı 


Öğrenci Arkadaş a 
Home Office, Okul, Burs sorunlarını İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


İngiltere Türkiyeli Öğrenci Federasyonu'nun aylik yayın organıdır. 


Fiyatı: . 


e İn 


Anvil Printers Ltd. (T.U.), 


